
Ondanks mijn verzoeken aan het ministerie van Buitenlandse zaken en de Nederlandse 
ambassade in Warschau hebben we tot op heden helemaal niets vernomen over de 
verblijfplaats van Robert.  
 
Middels de Poolse advocaat heb ik gehoord dat Robert geen telefonisch contact mag 
hebben. Hij verwacht dat Robert eerst een aantal dagen in Warschau wordt geïnterneerd, 
waarna hij in Bydgozscz gevangen wordt gezet. 
 
Mede namens Robert wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de onnoemelijk vele 
steunbetuigingen.  
Het is hartverwarmend dat zoveel mensen met ons meeleven. 
Het is helaas ondoenlijk om iedereen persoonlijk hiervoor te benaderen. 
 
 
 


